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Een onverwachte vriendschap

Op een warme zomeravond in Amsterdam zat
Tijger, een grote roodbruine kat, op de rand van de
gracht. Hij genoot ervan om daar te zitten, de

wind door zijn snorharen te voelen en naar het
kabbelende water te kijken. Maar deze avond zou
bijzonder zijn. Terwijl hij in gedachten verzonken
was, zag Tijger plotseling iets vreemds uit het
water komen: een kleine rivierkreeft.

De kreeft klom langzaam uit de gracht en bleef stil
staan, zijn scharen omhoog alsof hij de lucht wilde
omarmen. Tijger trok een wenkbrauw op en keek naar
het diertje. “Nou zeg, wat hebben we hier?” miauwde hij, zijn staart langzaam heen en
weer zwiepend. “Een kreeft op ontdekkingstocht?”

De rivierkreeft keek op, helemaal niet onder de indruk. “Mijn naam is Gerard,” zei de
kreeft met een brede Amsterdamse tongval. “En ja, ik wandel hier elke avond. Jij bent
vast die kat die altijd zo dromerig naar het water zit te staren, alsof je de koning van
de stad bent.”

Tijger knipperde verbaasd. Hij had nog nooit een pratende kreeft ontmoet, laat staan
eentje die zo brutaal was! “Nou, Gerard, is het niet een beetje riskant voor een kreeft
om zomaar rond te wandelen? lemand zou je per ongeluk kunnen opeten, of nog
erger, je kunt geplet worden door een fiets!”

Gerard bleef kalm. Hij zwaaide met één van zijn scharen en zei: “Riskant? Voor een
kreeft als ik? Geen sprake van! Ik ken deze stad als mijn broekzak. Ik weet precies waar
ik veilig ben. En trouwens, ik ben snel. Sneller dan een fietser in een regenbui!”

Tijger grinnikte zachtjes. “Jij bent wel een bijzonder type. Wat doet een kreeft zoals jij
eigenlijk in de stad? Ben je uit de keuken ontsnapt?” Gerard keek beledigd en klakte
met zijn scharen. “Nee, malle kat! Ik ben een artiest! Een beroemde ster! In het
Vondelpark geef ik elke avond shows. Mensen noemen me ‘De Dansende Kreeft'. Ze
gooien geld, klappen voor me, en soms krijg ik zelfs een stukje brood! Ik ben een
beroemdheid!”

Tijger, die dacht dat hij alles had gezien in de stad, keek verbluft. Een dansende kreeft?
Dit klonk te gek om waar te zijn. Maar er was iets aan Gerard dat zijn interesse wekte.
“Een dansende kreeft, zeg je? Tapdans je met je scharen?” grapte Tijger.

Gerard knikte trots. “Tapdansen, flamenco, salsa, ik kan het allemaal! Misschien moet
je maar eens komen kijken, vriend. Wedden dat je nog nooit zoiets hebt gezien?” Tijger
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schudde lachend zijn kop, maar ergens diep van
binnen bewonderde hij de zelfverzekerde kreeft.
“Oké, ik geef je het voordeel van de twijfel. Ik kom
eens kijken.”

En zo begon de onwaarschijnlijke vriendschap tussen
Tijger de kat en Gerard de rivierkreeft. Ze liepen

samen langs de grachten, waarbij Gerard enthousiast
vertelde over zijn avonturen. Tijger, die normaal het liefst
alleen was, vond het eigenlijk wel leuk, die gekke kreeft.
Gerard zei dat het leven op een rivier leek: je moet zelf
zwemmen om vooruit te komen.

Op een avond ging Tijger naar een van Gerards optredens. In het Vondelpark stond
een klein podium, en er waren wat mensen en kinderen die nieuwsgierig keken. En
daar, midden op het podium, stond Gerard. De muziek begon en Gerard bewoog zich.
Met zijn scharen tikkend op de grond, danste hij zo soepel dat Tijger zijn ogen niet kon
geloven.

“Wat een show,” mompelde Tijger verbaasd. “Die kreeft kan echt dansen!” Het publiek
juichte en klapte, en zelfs Tijger voelde trots op zijn nieuwe vriend. “Oké, Gerard, je
hebt het toch maar bewezen. Je bent een echte ster.”

Gerard stopte met dansen, keek naar Tijger en knipoogde. “Ik weet het, vriend. Maar
zelfs sterren hebben vrienden nodig.”

Vanaf dat moment waren Tijger en Gerard onafscheidelijk. Ze zwierven samen door
de stad, verkenden de grachten en parken, en waar ze ook kwamen, trokken ze de
aandacht. Want vriendschap, dat wisten ze nu allebei, kan soms op de meest
onverwachte plaatsen beginnen.
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Bij te tekst: Ben onverwachte vriendschap

| Kijk waar de titel en glaaties.
| Waavr denk Je dat de tekst over 3aa+7.

=
[; Schy
| de tekst Q.
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}: Waav Speelt het \oe3‘m van het vevhaal

A meerleespleziernl



I

I wiet vickant dat hiy doov de Stad !

| \oopt? (veﬁe\ 9-14)

i
|
| wWaavom bewondevt T‘iﬂev Gevavd?
‘ (veﬁe\ L))

| Vevbind de woovden wet de ;)uis*ke betekenis

' kablbelende (vecﬁe\ ) 3evaar\5\<, wet visico's
| vevzonken (verﬁe\ ) heel evq vevbaasd, Stomvevbaasd
| Schaven (veqel 10) een bekend pevsoon
omarmen (reqel O dieg n e eigen 3ea\ach+en
brutaal (reqel D zockt geluid van Stromend water i
4 verblu<t (veapel ) Tangachtioe klauwen
viskant (ceael D iemand o€ iets vastpakken

bevoewmdhed (veael Y00 iemand die weinia vespect toont !
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‘, 'Want vriendschag, dat wisten ze wu allebe,
kKan SomS op de wmeest onverwachte
| flaatsen beginnen. (reael 3-0)

Wat is vriendschap?

Een vriend(in) is iemand bij wie je graag bent. Je voelt je fijn bij

| die persoon en je bent er voor elkaar wanneer je het moeilijk
hebt. Sommige vriendschappen duren lang en andere wat
korter. Met sommige vriend(in)en deel je een ding, zoals
voetbal of school, met andere deel je alles. Sommige mensen

" hebben veel vriend(in)en en andere hebben liever één goede

vriend(in).

- Wat % voor v \De\an3‘¢'5¥ W Vviendschae?
l
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‘1 Sclmrb{ een bvie€ o€ wmaak een +o_\<en'm3 Voov e best vviendlin.
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