
De bananenoorlog 

In het rustige en zonnige dorpje 
Banania, gelegen tussen de 
groene heuvels en hoge 
bananenbomen, keek iedereen 
uit naar het jaarlijkse 
Bananenfeest. Dit was hét 
evenement van het jaar. Het hele 
dorp bereidde zich wekenlang 
voor op deze feestelijke dag. Er 
waren bananendanswedstrijden, bananenschilgooiwedstrijden, en iedereen maakte 
de meest spectaculaire bananengerechten. Dit jaar zou er zelfs een gigantische 
bananentaart van wel exact 1000 bananen zijn, het kroonstuk van het feest! 

Maar wat de inwoners van Banania niet wisten, was dat hun feest werd bespied door 
de ondeugende Minions, kleine gele wezens die in de bergen woonden, ver van de 
mensen. De Minions waren geobsedeerd door bananen. Ze konden geen dag zonder. 
Toen ze hoorden van het Bananenfeest, wisten ze meteen wat hun volgende grote 
plan zou zijn: ze zouden alle bananen van Banania stelen. 

Kevin, de leider van de Minions, had een kwaadaardig glimlachje op zijn gezicht toen 
hij zijn handlanger Stuart bij zich riep. “Stuart, we gaan het grootste bananenfeest ooit 
crashen! We stelen álle bananen uit Banania, en dan organiseren wij ons eigen feest!” 

“Dat klinkt fantastisch, Kevin!” zei Stuart opgewonden. “Maar hoe krijgen we al die 
bananen mee?” 

Kevin lachte. “Dat laten we aan de professor over.” Professor Minionius, de slimste van 
alle Minions, was altijd bezig met het uitvinden van gekke machines. Hij had net een 
gigantische bananen-vacuüm gebouwd, een machine die in één keer alle bananen uit 
een dorp kon opzuigen en meenemen. 

De Minions gingen aan de slag. De volgende avond, toen de maan hoog in de lucht 
stond en de dorpsbewoners sliepen, slopen de Minions het dorp binnen. Ze waren 
onverschrokken en werkten in stilte. Kevin en Stuart hadden de bananen-vacuüm 
meegenomen en begonnen hun operatie. Binnen een paar minuten werden alle 
bananen uit de kraampjes, tuinen en zelfs de bomen opgezogen. De grote 
bananentaart, die nog niet helemaal klaar was, werd zelfs meegenomen. De Minions 
giechelden terwijl ze hun zakken vulden met bananen. Ze hadden nog nooit zoveel 
bananen bij elkaar gezien. 
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De volgende ochtend, toen de zon opkwam en de dorpsbewoners zich klaarmaakten 
voor het feest, sloeg de paniek toe. Toen ze het dorpsplein bereikten, zagen ze dat al 
hun bananen verdwenen waren. Alles was leeg. Zelfs de bananentaart was weg! 

“Dit is een catastrofe!” riep burgemeester Bananenbos met een rood aangelopen 
gezicht. Hij kon zijn ogen niet geloven. “Wie heeft dit gedaan?” 

De dorpsbewoners waren geschokt. “Wie zou al onze bananen stelen? En waarom?” 
vroeg iemand verbaasd. 

Maar al snel vond een van de dorpsbewoners een belangrijk spoor: kleine gele 
voetafdrukken en resten van bananenschillen die naar de bergen leidden. “Het zijn de 
Minions!” schreeuwde een dorpeling. “Die ondeugende wezentjes hebben dit gedaan! 
Ze hebben ons beroofd!” 

De inwoners van Banania waren verontwaardigd en besloten dat ze niet stil zouden 
blijven zitten. Ze wilden hun bananen terug. Iedereen begon wapens te verzamelen: 
bananenkanonnen, netten om de Minions te vangen en zelfs enkele oude machines 
die ze ooit voor het feest hadden gebouwd. Ze waren klaar voor wraak. 

Maar wat ze niet wisten, was dat de Minions ondertussen een nóg veel groter plan 
hadden bedacht. Professor Minionius had een nieuwe, veel krachtigere machine 
uitgevonden: de Bananimator 3000. Deze machine was transformatief en kon alles 
wat het raakte in bananen veranderen. Het doel van de Minions was nu niet alleen om 
bananen te stelen, maar om álle inwoners van Banania in bananen te veranderen. Zo 
zouden ze nooit meer zonder bananen zitten. 

“We zullen ze een lesje leren,” zei Kevin met een duivelse glimlach. “De mensen van 
Banania zullen spijt krijgen dat ze ooit een bananenfeest hebben willen vieren zonder 
ons.” 

Terwijl de mensen van Banania zich voorbereidden op de strijd, verzamelden de 
Minions zich diep in de bergen. Ze keken toe hoe de dorpsbewoners hun wapens in 
gereedheid brachten en hun bananenkanonnen laadden. “Ze denken dat ze ons 
kunnen verslaan,” lachte Kevin. “Maar ze hebben geen idee wat we voor hen in petto 
hebben!” 

Toen de dorpsbewoners de bergen begonnen te beklimmen, stonden de Minions al 
klaar met de Bananimator 3000. Ze hadden de machine op een heuveltop geplaatst, 
klaar om de strijd aan te gaan. Het enige wat ze hoefden te doen, was wachten tot de 
mensen dichtbij genoeg waren. 
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“Daar komen ze!” riep Stuart opgewonden toen hij de eerste groep mensen zag 
naderen. Kevin knikte en activeerde de machine. Een felgele straal schoot uit de 
Bananimator 3000 en raakte de voorste rijen van de mensen. Binnen enkele seconden 
begonnen hun armen, benen en hoofden geel te kleuren. Hun lichamen kromden 
zich, en plotseling – boem! – ze veranderden in gigantische bananen! 

De inwoners van Banania waren geschokt. Ze hadden wel gehoord van vreemde 
machines, maar zoiets hadden ze nog nooit gezien. “We moeten terugtrekken!” riep 
iemand in paniek, maar het was al te laat. De Bananimator 3000 bleef felle gele 
stralen afvuren en veranderde de ene na de andere inwoner in een banaan. Ze 
hadden geen kans om zich te verdedigen. 

“Dit is een onoverkomelijke ramp!” riep burgemeester Bananenbos, net voordat hij 
zelf in een banaan veranderde. In een paar minuten tijd waren alle dorpsbewoners 
veranderd in bananen. De Minions hadden gewonnen. Het hele dorp was nu één 
groot bananenveld. 

De Minions dansten van vreugde. Ze hadden niet alleen alle bananen van het dorp 
gestolen, maar ook de mensen zelf in bananen veranderd. “Nu hebben we voor altijd 
genoeg bananen,” lachte Kevin. “Dit is het beste feest ooit!” 

Die avond hielden de Minions een enorm feest in hun grot, diep in de bergen. Ze aten 
bananen tot ze niet meer konden, speelden bananenvoetbal met hun nieuwe 
voorraad en lachten om hun overwinning. Banania was niet meer. Het dorp had 
verloren, en de Minions waren de onbetwiste heersers van het bananenrijk geworden. 
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 begrijpendleesdetective

1
Bij te tekst: De bananenoorlog

Omschrijf het verhaal in 3 maximaal 3 zinnen: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2 Waarom werd de glimlach van Kevin als 
'kwaadaardig' omschreven? (regel 20) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Waarom raakten de dorpsbewoners in 
paniek? (regels 42) 
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

_______________

3 





 

Hoe wisten de dorpsbewoners dat het de 
minions waren? (regel 51-54) 
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Verbind de woorden met de juiste betekenis 
exact (regel 12)      grote ramp 
kroonstuk (regel 12)     ruimte zonder lucht 
geobsedeerd (regel 16)     hoogtepunt van evenement 
vacuüm (regel 30)      precies  
catastrofe (regel 45)     alleen maar kunnen denken aan 
verontwaardigd (regel 56)    boos omdat iets oneerlijk is 
transformatief (regel 64)     iets belangrijks bewaren om later te onthullen 

in petto hebben (regel 78-79)    iemand die de macht heeft 
onbetwist (regel 110)     kracht om iets te veranderen 
heerser (regel 110)      zonder tegenstand of twijfel 

Waarom konden de dorpsbewoners de 
minions niet verslaan? 
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Hoe verandert Professor Minionus 
de strijd? (regel 61-66) 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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De minions stelen 1000 bananen in 5 uur. Hoeveel 
bananen stelen ze per uur? En hoeveel in een 
kwartier?8 

9 

10 

verhaalsommen

De minions stelen 2500 bananen en 8 minions eten elk 150 
van deze bananen op. Hoeveel bananen zijn er over?

De minions veranderen per minuut 20 mensen in bananen. 
Hoeveel mensen worden er veranderd in 2 en een half uur?


