
Hoe Brimward een echte draak werd. 

In een verre, magische wereld, diep in de bergen en bossen, leefde een bijzondere 
draak genaamd Brimward. Brimward was niet zoals de andere draken; zijn schubben 
glansden niet zo fel en zijn ogen hadden geen vurige gloed. Wat Brimward het meest 
wilde, was iets heel ongewoons: hij wilde een konijn zijn. 
 Je vraagt je misschien af waarom hij dat wilde. Wel, Brimward had ooit een 
familie konijnen gezien die vrolijk over het gras huppelden. Ze leken zo gelukkig en 
vrij, zonder zorgen en zonder het grote gewicht dat hij als draak met zich meebracht. 
“Als ik maar een konijn was,” dacht hij, “dan kon ik vrij rondlopen zonder te moeten 
vuurspuwen of de wereld te beschermen.” 
  
Op een dag besloot Brimward dat hij het niet langer kon uithouden. “Ik ga op zoek 
naar een nieuw leven als konijn!” zei hij tegen zichzelf. Hij sloot zijn grot, die vol met 
glinsterende schatten en vurige herinneringen was, en begon aan zijn avontuur. 
 Brimward stapte het bos in, dat voor hem enorm en vreemd aanvoelde. Al snel 
kwam hij een slimme uil tegen, Glendar, die op een tak zat en naar hem keek. “Hé, 
grote draak! Wat doe jij zo dicht bij de grond?” vroeg Glendar, met een nieuwsgierige 
glans in zijn ogen. 
 “Ik ben geen draak meer!” zei Brimward vol overtuiging. “Ik wil een konijn zijn!” 
Glendar schudde zijn hoofd en zei: “Een draak wil niet zomaar een konijn zijn, 
Brimward. Iedere soort heeft zijn eigen eigenschappen en kwaliteiten.” 
 Maar Brimward hoorde niet naar de uil. Hij had zijn besluit genomen. De 
volgende ochtend, gewikkeld in wat bladeren, dwaalde hij verder het bos in. Na een 
tijdje ontmoette hij Ilwynn, een oude konijn die zijn weg kneedde door het gras. 
 “Hallo, grote draak,” zei Ilwynn, terwijl ze haar kleine neusje optrok. “Wat doet 
een draak hier bij ons, de konijnen?” 
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“Ik wil een konijn zijn!” riep Brimward. “Ik wil vrij zijn en gelukkig, net zoals jullie!” 
 Ilwynn keek hem aan en zei: “Dan moet je leren hoe wij konijnen leven. We zijn 
snel, stil en we moeten altijd op onze hoede zijn voor gevaar.” Brimward knikte 
enthousiast en volgde Ilwynn door het bos. De dagen gingen voorbij, en hoewel hij zijn 
best deed om als konijn te leven, was het moeilijker dan hij had gedacht. Zijn grote 
lichaam was onhandig, zijn schubben blonken in de zon en zijn grote klauwen 
maakten altijd veel geluid. 

Na een tijdje, terwijl ze door het bos dartelden, werd Brimward erg moe. Op een dag, 
terwijl hij in het gras lag, hoorde hij plotseling een dreigend geluid. Het was een 
wolverk, een grote, gevaarlijke roofdier dat konijnen opjaagde! De wolverk had 
scherpe tanden en een snode blik in zijn ogen. Brimward voelde een enorme angst, 
maar ook iets anders – een kracht die diep in hem verborgen lag. 
 Ilwynn fluisterde: “Blijf stil, Brimward! Je moet je als een konijn gedragen!” Maar 
het was te laat. Brimward voelde de hitte in zijn lichaam stijgen en, in een moment 
van instinct, opende hij zijn bek en blies een grote vlam. De vlam kwam als een 
schokgolf uit zijn mond en de wolverk sprong terug, geschrokken van de grote draak. 
Hij draaide zich om en rende weg! 

Ilwynn keek met grote ogen naar Brimward. “Wauw! Dat was dapper, maar niet zoals 
een konijn zou doen. Dat was de kracht van een draak.” Brimward voelde zich een 
beetje teleurgesteld. “Ik wil geen draak zijn. Ik wil eenvoudig en gelukkig leven zoals 
jullie. Waarom kan ik niet gewoon een konijn zijn?” 
 De uil Glendar vloog neer en ging naast hen zitten. “Brimward,” zei hij met een 
diepe stem, “iedereen heeft zijn eigen plek in de wereld. Je hoeft niet te veranderen 
om gelukkig te zijn. Je vuur en kracht zijn een deel van wie je bent. Gebruik die kracht 
om te beschermen, niet om te verwoesten.” 
 Brimward dacht even na. Wat Glendar zei klonk logisch. Hij realiseerde zich dat 
hij met zijn drakenkracht anderen kon helpen. Misschien kon hij zowel een draak als 
een vriend zijn voor de konijnen. 

Die nacht, toen de sterren helder aan de hemel twinkelden, besloot Brimward dat hij 
zijn drakenvaardigheden zou gebruiken om de konijnen te beschermen. De volgende 
dag verzamelde hij de konijnen en vertelde hen over zijn plan. “Ik wil jullie helpen! Ik 
kan de wolverken afschrikken en zorgen dat jullie veilig zijn.” 
 De konijnen keken elkaar aan en Ilwynn zei: “Dat klinkt geweldig! Maar we 
hebben jou ook nodig om ons te leren hoe we sneller kunnen zijn en beter kunnen 
schuilen!” Brimward glimlachte. Dit was de samenwerking die hij wilde. Hij begon de 
konijnen te trainen in schuilen en zich verstoppen, en in ruil daarvoor hielpen zij hem 
te begrijpen wat het betekende om blij te zijn met wie je bent.  
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Met de tijd kwamen ze dichterbij elkaar en werd de band tussen hen sterker. 
Brimward ontdekte dat zijn drakenhart vol liefde en vriendschap was. Hij was blij met 
wie hij was, een sterke draak die konijnen hielp en met hen samenleefde. 
 En zo ontdekte Brimward dat je soms je dromen moet aanpassen aan wie je 
werkelijk bent. Hij was geen konijn, maar hij was gelukkig als de draak die hij altijd had 
moeten zijn. Samen met Ilwynn en de andere konijnen leefde hij gelukkig in het bos, 
als een beschermende draak en een trouw vriend. 

En zo eindigt het verhaal van Brimward, de draak die leerde dat je jezelf moet 
omarmen, ongeacht hoe je eruitziet of wat anderen van je denken. Want ware 
vreugde komt voort uit het accepteren van jezelf, met al je unieke eigenschappen! 
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 begrijpendleesdetective

1
Bij te tekst: Hoe Brimward een echter draak werd

Omschrijf het verhaal in 3 maximaal 3 zinnen: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2 Waarom wil Brimward een konijn zijn?  
(regel 5-9) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Waarom heeft de uil een ‘nieuwsgierige 
glans in zijn ogen’ ? (regels 16-17) 
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
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Wat moet Brimward leren om konijn te 
worden? (regel 28-30) 
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Verbind de woorden met de juiste betekenis 
overtuiging (regel 18)    een speciaal kenmerk van iemand 
eigenschap (regel 20)    iets wat iemand goed kan 
kwaliteit (regel 20)    iets waarvan je zeker weet dat het waar is 

instinct (regel 43)     een lage stem 
diepe stem (regel 45)    een reactie zonder nadenken 
vreugde (regel 79)     iets dat speciaal of anders is 
accepteren (regel 79)    iets niet willen veranderen 
uniek (regel 79)     gevoel van blijdschap 

Waarom wil Brimward aan het einde 
wel een draak zijn? (regel 55-57) 
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Waarom lukt het Brimward niet 
om zich als konijn te gedragen bij 
de wolverk? (regel 41-43) 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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Brimward ontmoet een konijnenfamilie met 5 
konijnen. Elke week groeit de familie met 3 nieuwe 
konijnen. Hoeveel konijnen zijn er na 4 weken?8 
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verhaalsommen

Brimward blijft 10 dagen in het konijnenbos. Elke dag 
leert hij 2 nieuwe dingen van Ilwynn, en op de laatste 
dag leert hij zelfs nog 5 dingen extra. Hoeveel nieuwe 
dingen leert hij in totaal?

Na het afschrikken van de wolverk willen de konijnen een 
feest houden. Als er 12 konijnen zijn en elk konijn 4 wortels 
en 2 appels meebrengt, hoeveel stuks fruit en groente zijn 
er dan in totaal voor het feest?


