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Vincent Vliogman

Okeeee, dit is dus echt de RAAARSTE
vakantie ooit. Mijn ouders dachten dat
het een goed idee zou zijn om me mee
te nemen naar de zon, zodat ik even een
pauze kon nemen van YouTube. Ik
bedoel, mijn kanaal loopt als een trein! Ik
heb een miljoen abonnees, en blijkbaar
is dat “behoorlijk indrukwekkend”
volgens mijn ouders. Ja, ze snappen er
eigenlijk niks van, maar ze zijn blij dat ik
er mijn zakgeld mee verdien.

Toen we aankwamen op het vliegveld,
voelde ik meteen een soort anticipatie.
Overal om me heen liepen mensen, en
sommigen staarden me aan. Misschien
kwam dat omdat ik mijn nieuwste merch-shirt droeg - het T-shirt met mijn grote
hoofd erop, waarop ik mijn beroemde “Epic Vincent Face” trek. Best cool, toch?

We stapten het vliegveld uit en BAM - meteen kwamen er een paar fans op me af.
“Vince! Vincent Vlogman! Kunnen we een handtekening?” vroegen ze met hun ogen zo
groot als schoteltjes. Ik voelde me een beetje opgelaten, want mijn ouders stonden
ernaast en mompelden iets over “bescheidenheid” en “geen aandacht zoeken”.

Nou ja, prima. Ik zette mijn handtekening, maakte een paar selfies en we stapten in
een taxi naar het strandhotel. Eindelijk vakantie! Maar toen we bij het hotel
aankwamen, stonden er nog meer fans klaar. De receptioniste, een dame met een
heel serieuze professionele blik, zei dat ze m'n video’s kende en vroeg of ze misschien
een foto mocht maken. Mijn ouders stonden erbij en keken er een beetje geagiteerd
bij, maar ik wilde niemand teleurstellen. Dus ja, ik poseerde netjes met een groepje
fans.

Pas toen we eindelijk naar ons hotelkamer gingen, kon ik me in de stoel laten vallen.
Maar toen hoorde ik onder het balkon ineens geklap. Ik keek naar beneden, en raad
eens? Ja hoor, nég een groep fans die stond te schreeuwen! "VIN-CENT! VIN-CENT!"
Alsof ik een soort rockster was. Mijn ouders zuchtten en keken me aan. “Misschien
kunnen we een rustigere plek vinden,” stelde mijn vader voor. Maar die fans hoorden
het blijkbaar, want binnen een paar minuten waren er ineens n6g meer mensen voor
het hotel. Opeens besefte ik het: ik zat vast! Voor ik het wist, stonden mijn ouders ook

naar me te schreeuwen: “Ren, Vincent! Ontsnap!”
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Ik sprintte de gang door, greep mijn pet en zonnebril (hopend dat ik wat
onherkenbaar zou zijn) en rende naar de lobby. Maar de fans hadden me al door. Ik
voelde me als een beroemde popster, alleen een die eigenlijk gewoon even rustig een
dutje wilde doen. Dus toen ik in de lobby een sleutel zag hangen voor een snelle
sportwagen die klaarstond voor huur, greep ik hem en spurtte naar de auto. Ja, ik had
geen rijbewijs, maar dit was een noodsituatie! Ik scheurde weg in de sportwagen, het
raam open en de wind door mijn haar. Dit was het avontuur dat ik nodig had! Ik was
de snelste jongen op de weg, en niemand kon me stoppen - tot ik besefte dat mijn
tank bijna leeg was. “Serieus?” mompelde ik tegen mezelf, “wie verhuurt nou een
sportwagen zonder volle tank?”

En toen zag ik iets ndg beters: een vliegveld! Dat was mijn kans om écht weg te
komen. Ik parkeerde de sportwagen ergens (ik hoop dat de politie ‘m niet vond,
trouwens) en rende naar het vliegveld. Mijn plan? Naar een plek vliegen waar ik ECHT
kon ontspannen. Ver weg van alle fans. Ik kocht een ticket naar de andere kant van de
wereld, stapte in het vliegtuig, en zuchtte van opluchting toen ik mijn stoel vond.

De vlucht was mega lang, maar ik had eten en een paar films, dus het was best chill.
En het beste? Niemand kende me daar. Geen enkele fan in zicht. Het was een soort
oase van rust! Toen ik eindelijk aankwam op mijn bestemming, voelde ik me eigenlijk
best trots. Hier was ik dan, helemaal alleen, zonder fans, zonder paparazzi. Ik was op
een plek waar niemand Vincent Vlogman kende - perfect! Ik nam een taxi naar een
klein vakantiehuisje en liet me op de bank vallen.

Eindelijk. Rust. Geen fans, geen foto's, geen handtekeningen. |k zette de tv aan en
zakte in de kussens. Het leek alsof ik in een droomwereld was beland. Maar net toen
ik helemaal was weggezakt in de rust, hoorde ik een piepende deur en voelde ik een
paar ogen op me gericht. Voorzichtig keek ik om... daar stond een groepje lokale
kinderen voor het raam te gluren. En €één van hen riep: “Hey, dat is Vincent Vlogman!”

Ik geloofde het niet. Zelfs aan de andere
kant van de wereld wisten mensen wie ik
was! Ze zwaaiden en riepen om een foto.
Nou ja, dacht ik, misschien is het ook
gewoon best gaaf om beroemd te zijn.

Maar als je denkt dat dit me tegenhoudt
om morgen weer weg te vluchten, heb je
het mis. De volgende keer probeer ik
een eiland, zonder wifi!
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De stress van bekende Youtubers

Bekend zijn als YouTuber, zoals MrBeast, lijkt
geweldig door alle aandacht, waardering en
populariteit, maar onderzoek laat zien dat er ook
nadelen aan zitten. Publieke figuren zoals MrBeast
| verliezen vaak privacy en ervaren een constante druk om aan
hoge verwachtingen te voldoen, wat stress kan veroorzaken.
Psychologen wijzen erop dat deze constante zichtbaarheid kan
leiden tot mentale spanning. Dit maakt het een uitdaging voor

- YouTubers om authentiek te blijven terwijl ze tegelijkertijd hun
volgers tevreden willen houden.
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